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STEENFABRIEKEN TE RUMST EN TERHAGEN
VOLGENS MILITAIRE KAART OPGEMAAKT IN 1930

Figuur 14. Een staﬂcaart

Onze wandeling begint aan het station, we gaan over het Molenveld en slaan rechts de Nijver-
heidsstraat in; op het einde van deze straat beginnen de steenbakkerijen. Als eerste treffen we
aan de steenfabrieken “Rupel en Nete” met een ringoven aan de waterkant (schouw is niet ver-
meld op het plan); “het klein geleeg”. Achter de huizen van de Tuinwijklaan en zich uitbrei-
dend tot een eind in de Doelhaagstraat staat nog een ringoven en drie saksovens van “Rupel en
Nete”; voor de oorlog van 1940 werd de laatste schouw opgetrokken (toonzalen Van Cauwen-
bergh).

De tweede fabriek die we aan de waterkant ontmoeten is de steenfabricken Verbruggen-Van
Montfort (schouw aangeduid met ronde).

Vervolgens komen we aan de steenfabrieken Gebroeders Swenden met oven 1, 2 en 3 (de vroe-
gere fabricken Jordens). Vervolgens het groot geleeg 4, 5, het klein geleeg, 6, 7 en 8 langs de
overzijde op de plaats. Daar tussen hadden we nog de steenfabriek van Michel Cuykens met 2
schouwen kortst tegen de steenweg, en naast de aftakking van het tramspoor de handsteen-
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bakkerij Cuykens van Boom, genaamd “de Gommere”.
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Na Swenden volgt de steenbakkerij Braeckmans-Verrept, de eerste steenbakkerij op Terhagen.
We vervolgen onze weg en ontmoeten Van Bulck met één oven.

Tobback-Van de Velde uit Boom met één oven.

V. Tobback en A. Reusens met €én oven.

Verrept-Van Montfort met één oven.

Gebroeders Van der Planken met twee ovens die aangekocht werden door de Gebroeders
Heylen (1930-1940).

Vervolgens Gebroeders Heylen met één oven aan de waterkant; de laatste steenbakkerij, voor
Terhagen dorp.

Jules Reusens

800 JAAR WALEM

Deze tentoonstelling en de viering ermee gepaard werd opgezet naar aanleiding van het achtste
eeuwfeest van de parochie van O.-L.-Vr.-Bijstand van Walem. Kardinaal Daneels kwam zelf op
28 september jl. naar Walem.

Tegen de binnenmuren van het kerkgebouw werd een duidelijk overzicht gegeven van de
geschiedenis van het kerkgebouw, met o.a. unieke foto’s van de brandramp in de vijftiger jaren;
we vonden er de lijst van de achtereenvolgende parochieherders. Pastoor Goetstouwers, de
historiograaf van Walem en van de Vrije Aerde van Battenbroeck, ooit een aparte gemeente in
de Franse tijd, was vanzelfsprekend niet vergeten. Een reeks panelen over Rosendaal, wel niet
behorende tot de parochie, noch tot de gemeente, toonde de invloed van deze aloude Cistercién-
zerinnenabdij in de streek van Perwez. De imposante ingangspoort met de prachtige lindedreef
erbij aansluitend getuigt nog steeds van de trots dezer abdij.

Het naast de kerk gelegen voormalige kloosterpand (en pensionaat) toont ons dan de
geschiedenis van het fort en van de beide wereldoorlogen. Battenbroek, voor altijd verminkt
door het lint van de autostrade en door het rechttrekken van de Nete, mocht niet ontbreken.
Spijtig dat dit enige natuurgebied verloren ging. Dan nog een paar zalen en gangen gewijd aan
het gemeentebestuur uit de recente tijd, het onderwijs - de zusters van Scheppers met hun
pensionaat niet vergeten - en dan het bloeiend Walems gemeenschapsleven. De Walemnaars
verdrongen zich rond deze 10 m ontroerende getuigenissen. In het huldeboek schreven we neer:

Walem, klein, maar fijn!

Karel Swenden



