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GEDICHTEN  EN  LIEDEREN  UIT  1862 
 

Liederbundeltje 1862   
Onderhavige drie liedjes komen uit een bundeltje van 8 bladen, 16 blz., recto verso 

volgeschreven, formaat catechismus.  

Het telt 5 bladen Franse liedjes, 3 Vlaamse. Het is gekaft in een krantenblad van een 

(maritieme) krant van na 1856. 

Op het onooglijke kaftje staat geschreven  

Cuykens  

Briquetier 

Rumpst 

Boom le 26 Octobre 1862  

(waarschijnlijk zelfde handschrift als dat der liedjes) bewaard door Michel Lamberts. 

De liedjes kunnen overgeschreven zijn door Sophie Cuykens (°1845) of door Philomena 

Cuykens (°1848). Waren beiden toen in pensionaat te Boom?  

Hun vader stierf in 1863. Het boekje werd alleszins bewaard door Philomena Cuykens (gehuwd 

met Emile Swenden), anders zou het niet tot de nalatenschap van Swenden - Cuykens behoord 

hebben.  

De Leopold waarvan sprake is in ‘t Oud van Jaren is Leopold I (+1865); Napoleon: bedoeld 

wordt zijn tussenkomst ten voordele van Maximiliaan van Oostenrijk en ten voordele van Pius 

IX. In beide ondernemingen toonde hij zich stilaan meer terughoudend. 

 
Nieuwe Bezems 
D' Oude liedjes zijn de beste, 
Schoon dat 't veel de waarheid is,  
Zing 'k er een van d' allerleste 
En gij zult mij roepen (bis)  
O ja! want de nieuwe spijzen  
Doen opnieuw den eetlust rijzen 
En men schaft met nieuwen moed  
Ook is ‘t nog niet veel geplogen  
Dat die spreuk al heeft gelogen  
Nieuwe bezems keren goed!  
 
'k Heb een vriend die alle maanden  
Heeft van doen een nieuwen woon   
En dan telkens houdt hij staande  
Dezen is wel eens zo schoon!  
O Ja! Dat is nu wat anders  
Als bij Peer en Jan en Sanders  
Bij dat ras dat schelmegoed! 
Nu zal ik gerust gaan leven  
En ‘t is voor nen dag of zeven   
Nieuwe bezems keren goed! 

 
En Mevrouw die komt blijmoedig  
Nu heb ik 'n'n braven Hendrik  
Alles gaat nu eens zo spoedig  
Alles staat nu goed en regt!  
O Ja roept mijnheer Verveken  
Wacht maar eens een koppel weken  
Of hij 't nog zo viinig doet!  
Nu vandaag is hij een gauwken  
maar hij weet ook wel, mevrouwke  
Nieuwe bezems keren goed!  
 
Nieuwebakkers stelen weinig  
Nieuw getrouwden kussen veel  
Oude tongen zijn venijnig  
Jonge meisjes zijn zoo eil  
O ja! ook het leste liefke  
Haltoos een hartendiefke  
Tot men weer wat versch ontmoet  
En wat maakt zottinnen blijer?  
Altijd aan een nieuwen vrijer,  
Nieuwe bezems keren goed. 
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't Oud van jaren  
Geniet altoos de zoete vreugd,  
Zoo veel ge kunt in eer en deugd.  
Wil geen pleizieren sparen,  
De jongen. tijd vervliegt zoo snel  
En 't gaat niet meer zoo goed en wel  
Als ge zijt oud van jaren!  
 
O jonge man van dezen tijd,  
Als g' eens voorbij de twintig zijt  
En gij verliest uw haren  
En g' hebt 'nen bril op uwen neus  
Wees niet te vies in uwen keus  
Want gij wordt oud van jaren!  
 
Komt man en vrouw goed overeen  
Dan maken vast de twee maar een  
Dan zijn er geen bezwaren  
Maar 't gaat bij die niet al te goed  
Daar 't wijfke is te jong van bloed  
En 't ventje t'oud van jaren!  
 
Ziet Leopold, dat groot verstand  
Die duizenmaal ons vaderland  
Bevrijdde van gevaren  
Al dee die vent het nog niet slecht  
Daar wierdt er toch al eens gezegd,  
De man wordt oud van jaren!  
 
En onzen vriend Napoleon,  
Die Mexico wel overwon  
En Rome deed bewaren  
Hij moeit er thans zich niet meer mee,  
En zoekt nu ook de rust en vreé  
De man wordt oud van jaren.!. 
 
Wat leelijk weer! 't is altijd iets,  
Het droogt te veel ofwel het giet  
Dat g’  op de straat kunt varen!  
Of 't is te koud in 't schoon saisoen. 
Ons Heer kan ook geen goed meer doen  
De man is t’  oud van jaren!  
 
Voor dezen was de schrik voor d 'Hel  
Zoodanig groot, dat Jos en Nel  
Op hun gemak niet waren.  
Maar nu vandaag kan groot of klein  
Zoo bang niet meer van Satan zijn  
De man is t’ oud van jaren! 

 
O, meisjes lief! Zoo mijn gezang  
U niet mishaagt of duurt te lang  
Dan mag ik u verklaren  
Dat hij die zing u geerne ziet  
Maar vrees toch ook zijn liefde niet. 
De man is t'oud van jaren!  
 
 
 
 
Van Os op Ezel  
Een vogel zingt van groote vreugd  
En ook bij tijd wel van ellende,  
En van het vleesch komt ook de jeugd,  
En d’  eeuwigheid is zonder ende.  
Een spinnekop heeft ook pleizier!  
Jerusalem is wijd van Pruissen,  
Brussel woont ‘nen baas of vier  
Die bezig zijn met ons te kruissen.  
 
De zon verschijnt bij dag het meest,  
Een grooten uil is geenen kleinen! 
Een olifant is ook een beest  
Die weinig houdt van schaverdijnen!  
En Kwintje was 'n knappe smid,  
Van voor den tijd der watergeuzen.  
Maar als de Paus in Roomen zit  
Dan is hij vast niet in Terneuzen.  
  
De liefde is toch een aardig dink  
Zoo wel bij ons als bij de franschen.  
Een hollen blok is geenen rink  
Maar ons Marjan die kan wat dansen  
En 't geld is ook een schoon gerief.  
Voorwaar ge dient het wel te weten  
Het was geen stuk lokomotief  
Waar Eva 't eerst heeft in gebeten.  
 
Een boom die groeit is nog niet dood.  
Een ezel wordt niet gauw minister  
Een toren is geen worstenbrood,  
Een rijke vrek is geen verkwister!  
Een marteko, nen albatros  
Ne kabeljauw, het zijn geen leeuwen 
En dat ik was een stommen os 
Dan zou ik zoo niet kunnen schreeuwen. 

 
 
 
        Karel Swenden 


