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LEOPOLD SLEGERS, ONDERPASTOOR, PASTOOR EN KAPELAAN
OP VOSBERG-LAZERNIJ

Leopold ‘Pol’ Slegers werd in Retie geboren op 23 februari 1906, als achtste zoon in het gezin van
Henricus ‘Rik’ Slegers — Maria Theresia Wijnants. Zijn vader was veekoopman en ook uitbater van de
herberg ‘De Valken’ aan de Peperstraat. Maria Theresia Wijnants was zijn tweede echtgenote. Rik was
eerder weduwnaar van Maria Catharina Slegers, die op 7 mei 1894 overleden was. Uit dit eerder
huwelijk waren twee kinderen geboren : Jan ° 1893 en Maria Martina ° 1894.

Nadat de oudste drie kinderen schoolvrij waren - vermoedelijk net voor de Eerste Wereldoorlog -
kocht Rik aan de Metsen een hoeve, van een ongehuwde oom. De boerderij werd ‘gerund’ door
moeder en de oudste drie kinderen: Jan, Maria Martina en Karel ‘Charel’. De volgende drie kinderen
mochten op school. Ze gingen op internaat naar het Klein Seminarie van Hoogstraten : Alois *1904,

Pol #1906 en Juul *1907.

In de jaren 1922-23 werd er een nieuwe woning gebouwd. Echtgenote Trees werd ziek in 1925 en zou
niet meer genezen. Zij overleed op 13 december 1927. Zij had haar man opeenvolgend een dochter en

tien zonen geschonken, van wie er zes als klein kind zijn overleden.

Op 1 september 1924 trad Alois in bij de Witte Paters te Boechout. Op 1 september 1926 vertrok hij
naar Algiers om zijn noviciaat te doen, maar negen maanden later verliet hij deze congregatie en trad
in bij de kartuizers te Farneta in Itali€. Daar werd hij tot priester gewijd op 25 maart 1933 en hijj
verbleef er tot 1950. Dan werd hij overgeplaatst naar San Bruno (prov. Catanzaro), en vervolgens in
1956 naar het moederklooster van de kartuizers ‘La Grande Chartreuze’ bij Grenoble. Een goed jaar
later verhuisde hij naar een abdij, een nonnenklooster, waar hij aalmoezenier werd. Hij overleed op 12

mei 1960, 56 jaar oud, te Marnhagues (Z.-Fr.).

Nonkel Alois, of ‘pater Norbertus’ met zijn kloosternaam, is nog éénmaal, in 1956, gedurende tien
dagen bij de familie in Retie geweest. Dat was aanleiding tot een groot feest. De enkele jaren dat Alois

in Frankrijk woonde, is zijn broer Pol hem met enkele andere familieleden gaan opzoeken.

Pol was in zijn schooltijd een voorbeeld van regelmaat, legde een grote vroomheid aan de dag en had
een aangenaam karakter. Vanaf de derde Latijnse vertoonde hij roeping en ging na zijn humaniora, in
1924, naar het seminarie van Mechelen, waar hij zes jaar later, op 21 april 1930, priester werd gewijd.

In zijn collegetijd en als seminarist was Pol actief in de studentenbond van Retie, waar hij
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achtereenvolgens schatbewaarder, ondervoorzitter en voorzitter van was. Uit die periode zijn werken
van hem bekend over de Boerenkrijg en de Vlaamse Beweging, en lezingen over O.L.Vrouw van

Scherpenheuvel en Sint-Hubertus.

Vader Rik trouwde voor de derde keer op 29 december 1930 met Coletha Mermans, een weduwe met
drie kinderen. Zij was 24 jaar jonger dan haar man, en jonger dan diens oudste zoon. Broer Karel
woonde vanaf 1926 bij zijn ouders en later bij zijn vader en stiefmoeder in. De andere broers, Juul en

Gustaaf, zijn na 1930 uitgetrouwd, in de boerenstiel gebleven en in Retie blijven wonen.

Pol Slegers werd eerst onderpastoor in het nabijgelegen Arendonk, gedurende tien jaar. Hij woonde
daar in de woning voor de onderpastoors, Vrijheid 50. (Deze woning bestaat anno 2010 nog steeds, als

pakhuis voor de speelgoedwinkel van de familie Deproost op nr. 48.)

Op 16 december 1940 werd hij benoemd tot onderpastoor te Rumst met speciale zorg voor de kapel en
de gemeenschap van Vosberg-Lazernij. Zijn benoeming sloeg bij de familie in als een bom: zo ver van
huis, en met die oorlog. De eerste jaren was er nog weinig contact met de familie, maar met Retie
kermis kwam hij enkele dagen op vakantie. Onderpastoor Slegers was toen 34 jaar.

Op zoek naar een pastoorsmeid kwam hij terecht bij Liza Van Gestel, 49 jaar oud (° Turnhout
17.8.1891), wonende in het Arendonkse weesheid (nu OCMW Woonzorgcentrum Sint-Isabella,

Vrijheid 100), die met hem de nieuwe pastorij betrok op de Vosberg.

Zijn aanstelling als verantwoordelijk priester op de Vosberg werd bevestigd door het Koninklijk
Besluit van 4 april 1941 waarbij de kapel tot kerk werd verheven. Dit betekende dat binnen de
kerkfabriek van Rumst Sint-Pieter twee leden werden toegevoegd, die woonden op de Vosberg, nl.
onderpastoor Slegers en Alfons Vos. Vanaf dezelfde datum werd door de kerkfabriek een

afzonderlijke rekening en begroting voor de kerk van de Vosberg opgesteld.

Maar hij stak ook letterlijk de handen uit de mouwen om de school aan meer en betere lokalen te
helpen. In 1944 werd een deel van de overdekte speelplaats dichtgebouwd voor een vijfde leslokaal

(nu leraarskamer).

De eerste jaren op de Vosberg bleef hij zich een fiere Kempenzoon voelen. Zo liet hij enkele
parochianen kennismaken met de Kempen, dat men kende uit de schoolboeken, met arme zandgrond,
met veel bossen, heide en vennen, en karige boerderijen. Bij dit bezoek bleek dit allemaal erg mee te
vallen. Anderzijds was Slegers tegenover familie en bekenden ook fier op zijn parochie en wat hij er

verwezenlijkt had.
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Op 30 juni 1948 werd de lokale geloofsgemeenschap tot kapelanij verheven onder de aanroeping van

de H. Familie. De parochiale registers werden ingevoerd vanaf 1 september. Op 3 september had de

eerste begrafenis plaats in de kerk. Een dag later werd het eerste huwelijk ingezegend.

i
?

In het Mariajaar 1954 was het groot feest in de parochie.
Gabriel Marivoet werd priester gewijd op 25 april 1954
en zijn eremis vond plaats in de kerk op Beloken Pasen.
Het is de enige priesterwijding tijdens het pastoraat van
E.H. Slegers, en tevens de laatste van de parochie.

Ook in de persoonlijke levenssfeer was 1954 van
betekenis. De eerder kleine pastorij werd vergroot tot

bijna het dubbele, waardoor het comfortabeler leven was.

Op 30 mei 1955 vierde Pol Slegers zijn 25 jaar priester.
Een dag eerder vierden de schoolkinderen dit jubileum

" door een openluchtfeestje op de speelplaats.

|

Figuur 1. Pastoor Slegers in Durbuy.

Reeds in 1958 werd er gesproken om de kapelanij te verheffen tot parochie. Maar de erkenning liet op
zich wachten tot 7 januari 1961, dag waarop het Koninklijk Besluit hierover in het Belgisch Staatsblad
verscheen. Leopold Slegers werd op 25 januari van dat jaar tot pastoor benoemd. Hij werd ingehaald
op 12 februari. De kerkfabriek werd geinstalleerd op 5 februari 1961. Dit betekende dat men financieel
volledig zelfstandig was en zelf voor de nodige inkomsten moest zorgen. Intussen was de parochiezaal
een feit. Gebouwd met vereende parochiale krachten, werd ze op 13 november 1960 in gebruik

genomen. De eerste parochiefeesten hadden in de zomer van 1961 plaats.

In 1962 hield Liza het werk als pastoorsmeid voor bekeken. Ze had intensief deelgenomen aan het
parochieleven en was vaak met de parochianen naar Lourdes op bedevaart geweest. Ze vertrok naar

Antwerpen, waar ze in een rusthuis werd opgenomen. Daar zou ze enkele jaren later overleden zijn.

Als pastoorsmeid kwam Lien Lenaerts uit Retie naar de Vosberg. Maar het ‘klikte’ niet met pastoor
Slegers. Enkele maanden later keerde Lien weer naar haar zus in Arendonk. Ook zij zou enkele jaren

later overleden zijn.

Op 25 augustus 1963 werd er op initiatief van pastoor Slegers opnieuw feestgevierd. Het was immers

25 jaar geleden dat de zusters zich op de parochie hadden gevestigd.
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In december 1965 werd de aanwezigheid van Slegers gedurende 25 jaar op Vosberg-Lazernij gevierd.
Henriette Marivoet, een ongehuwde oud-B.J.B.-leidster, oudere zus van priester Gabriel Marivoet uit
de Morenhoek, die jaren haar vader had verzorgd, werd vanaf februari 1966 bereid gevonden als
pastoorsmeid te fungeren. Haar ongehuwde broer ‘Lodde’ (Louis) mocht mee intrekken in de pastorij
en vervulde werkzaamheden in tuin en keuken. Zij was een uitstekende steun en medewerker voor Pol

Slegers, zowel persoonlijk als in het parochiewerk.

In 1968 werden binnen de kerk de nodige aanpassingen uitgevoerd in navolging van de besluiten van

het concilie. Inzake de liturgie was de opvallendste wijziging het omdraaien van het altaar.

In juli 1971 werd de kloostergemeenschap van de zusters gesloten en verlieten de zusters het
kloosterhuis en de parochie.

Zuster Jacqueline vestigde zich te Rumst-Centrum, maar bleef actief in de parochiale school op de
Vosberg, eerst als leerkracht, later als medewerkster, en werd ze actief in de parochie, o.a. als dirigent

van het parochiaal koor, dat dat jaar werd opgericht onder de naam Familiakoor.

Met de jaren vergleed zijn verbondenheid met zijn geboortedorp. Vosberg was zijn thuis geworden en
hij is er ook voorgoed gebleven. Onderpastoor, later kapelaan, later pastoor Slegers was vergroeid met

de Vosberg en zijn bewoners en ook omgekeerd.

Gaby Marivoet getuigde: “Hij was priester voor wie de oude vertrouwde vormen van kerk, parochie en
geloof, heilig waren, maar die tegelijk bereid was, al het nieuwe van onze tijd, de tijd van na het
concilie, op zijn waarde te toetsen en het zijn waarde te geven. (...) Het aanpassen van ons
kerkgebouw aan de liturgische normen, het bouwen en verbouwen van onze parochiale lokalen, de
uitbouw van onze plaatselijke school, het zijn allemaal zaken, die hij niet alleen plande en in gang
zette, maar hij heeft er zelf, met eigen handen, daadwerkelijk aan meegewerkt.

Ik persoonlijk heb in hem mijn levensideaal gevonden, priester te worden, en dat om een dubbele
reden, de pastoor zoals ik hem als tiener zag, was een man die altijd lachte, en ten tweede, hij had
altijd tijd. Nooit kwaamt ge ongelegen. Slegers ging op ziekenbezoek, luisterde naar mensen met
problemen, deelde lief en leed van zijn parochianen, en hielp hen zelfs bij het invullen van hun
belastingsbrief. Hij was een wijs man, die goed kon luisteren en zwijgen als een graf. Daarom had hij
het vertrouwen van zoveel mensen. Hij bezielde en stimuleerde het verenigingsleven in de parochie
en vooral de jeugd. De vele toneelstukken die de BJB-jongens en —meisjes hier hebben gespeeld, heeft
hij geleid en gesouffleerd. Das was voor de jaren '60 wel belangrijk om jonge mensen kansen en

zelfvertrouwen te geven door in het openbaar op te treden.
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Pol was een man van weinig woorden, een noeste werker die zijn mensen voorging in consequent en
doorleefd geloof. “Er ging een vrede van hem uit, iets van goddelijke rust en geborgenheid”, staat op
zijn gedachtenisprentje. “Met de rustige vastberadenheid van een Kempenaar en met de regelmaat van
een klok stond hij ten dienste van zijn mensen, in de kerk, op de parochie, op vergaderingen of waar

men hem nodig had.”

In 1977 was Pol ‘opgewerkt’ en gaf hij het roer van zijn parochie door. Hij bleef op de Vosberg
wonen, door te verhuizen naar het voormalige klooster van de zusters, waar ‘Jette en Lodde’ hem thuis
verzorgden. Dit huis was eigendom van de parochie geworden maar met een persoonlijke financiéle
inbreng van pastoor Slegers en Jette
Marivoet. “Met welke sereniteit en rustige
aanvaarding heeft hij van zijn taak kunnen
afscheid nemen en afstand doen van het
werk van zijn geest en handen. Hij heeft
zich nooit verveeld. Zonder klacht, met de
glimlach, heeft hij het afnemen van zijn

! krachten aanvaard. Het was altijd goed.”

Figuur 2. Pastoor Slegers met misdienaars.

Nadat hij op 9 november 1986 — naar aanleiding van de viering van 25 jaar parochie — nog bezoek had
ontvangen van mgr. Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, is hij op 11 januari 1987 thuis
gestorven. Zijn hele parochie heeft hem uitgeleide gedaan, dankbaar om alles wat hun eerste pastoor
voor hen geweest was. Tijdens de uitvaartmis werd het lied ‘Priesterhanden’ gezongen: “Handen,
eerbied overwaardig : handen, liefd’ en zegenrijk. Priesterhanden, offervaardig, sleuteldragers van
Gods rijk. Handen, die ons Kristus geven, handen eeuwenlang beloofd, handen, rust in dood en leven,

priesterhanden op ons hoofd.”

E.H. Slegers werd begraven op het erepark van het gemeentelijk kerkhof van Rumst.

Een jaar later werd de straat waar Pastoor Slegers woonde, naar hem genoemd.

Bronnen.

- Mededelingen door Bertien Slegers, dochter van pastoor Slegers’ broer, Charles (gegevens ontvangen via
Maria Daniels-Van Looveren uit Schoonbroek, op basis van verscheidene gesprekken).

- Stappaerts, P. & R., Retiese koppen, eigen beheer, p. 137-139.

- Mededelingen door Robert Mijnendonckx, Dessel.
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Gezinssamenstelling

Henricus ‘Rik’ Slegers ° Rethy 16.11.1871 + Retie 29.8.1949
zoon van Joannes ‘Jan’ x Maria Catharina Deckx
x Desschel 21.11.1892 (burg)/ 22.11.1892 (kerk)
Maria Catharina Slegers ° Desschel 22.2.1868 + Rethy 7.5.1894
dochter van Martinus Maximilianus x Anna Maria Staes
xx Oud-Turnhout 18.1.1896
Maria Theresia Wynants © Oud-Turnhout 27.10.1870 + Rethy 13.12.1927
dochter van Carolus Theodorus x Joanna Janssens
xxx Desschel 24.11.1930
Coletha Mermans ° Desschel 30.1.1896 + Retie 28.9.1988
dochter van Frans x Maria Theresia Scheen
weduwe van Antoon Lodewijk Peeters © Desschel 19.9.1895 + Desschel 3.12.1924
woonplaats : Retie, Metsen (tot 1910), Nederstraat (1910-1920)

Waarvan uit het eerste huwelijk:
-. Jan ° Dessel 5.3.1893 + Retie 22.12.1961
x Maria Verwaest ° Retie 9.4.1899 + Retie 14.5.1957
waarvan afstamming
-. Maria Martina ° Retie 1.5.1894 + Retie 8.10.1984
x Carolus Josephus Van Hove ° Retie 18.2.1875 + Retie 9.10.1951
waarvan afstamming
Waarvan uit het tweede huwelijk:
-. Joanna Dorothea ° Retie 16.11.1896 + Retie 4.12.1897
-. Kare] ° Retie 30.12.1897 + Turnhout 26.1.1976
x Melania Smets ° Retie 13.1.1893 + Turnhout 25.5.1977
waarvan verscheidene kinderen o.a. Bertien
. Jozef ° Retie 22.3.1899 + Retie 1.5.1899
. Hendrik August Jozef ° Retie 10.3.1900 + Retie 19.4.1900 (als August Jozef)
. Jozef Constantinus ° Retie juni 1901 + Retie juli 1901
. Ludovicus Martinus ° Retie september 1902 + Retie januari 1903
. Alois Maria ° Retie 20.2.1904 + Marnhagues (Fr.) 12.5.1960
1.9.1924 intrede witte paters Boechout
1927 intrede kartuizers in Farneta (Midden-Itali€) (pater Norbertus)
25.3.1933 priesterwijding
1950 priorij San Bruno (Zuid-Itali€&)
1955 moederpriorij ‘La Grande Chartreuse’ bij Grenoble
1956 abdij van Nonenque bij Millau (Fr.), aalmoezenier bij zusters aldaar
. Victor Jan Baptist ° Retie februari 1905 + Retie mei 1906
. (Frans) Leopold ° Retie 23.2.1906 + Rumst 11.1.1987
priesterwijding 21.4.1930
30.4.1930 onderpastoor te Arendonk, Onze-Lieve-Vrouw
16.12.1940 onderpastoor te Rumst, kapel Vosberg
16.7.1948 kapelaan Rumst, H.Familie
25.1.1961 pastoor Rumst, H.Familie
1977 op rust te Rumst
-. (Joannes) Jules ° Retie 26.9.1907 + Turnhout 10.4.1993
x Maria Carolina Van Loy ° Retie 23.9.1910 + Retie 24.12.1950
xx Maria Marién ° Retie 19.4.1898 + Arendonk 13.1.1975
(waarvan één zoon uit het eerste huwelijk)
-. Gustaaf ° Retie 12.9.1908 + Turnhout 15.12.1993
x Dessel (burg/kerk) 31.12.1935
Maria Paulina Keersmaeckers ° Dessel 19.3.1912 + Turnhout 17.5.1993



-36 -

Waarvan uit het derde huwelijk:

-. Maria Francisca Albertina ° Dessel 27.4.1931
x Retie 16.7.1952
Eugeen Van Herck

(Robert.Mijnendonckx @telenet.be — Robert Mijnendonckx, Vijverstraat, 12, 2480 Dessel)
Gegevens gevonden op geneanet met aanvullingen ontvangen per mail op 24.05.2010.

Kwartierstaat
1. Eerwaarde heer (Frans) Leopold Slegers ° Retie 23.2.1906 + Rumst 11.1.1987

2. Henricus Slegers ° Retie 16.11.1871 + Retie 29.8.1949
x Dessel 21.11 (burg) / 22.11.1892 (kerk)
Maria Catharina Slegers ° Desschel 22.2.1868 + Rethy 7.5.1894
dochter van Martinus Maximilianus X Anna Maria Staes
xX Oud-Turnhout 18.1.1896
3. Maria Theresia Wynants © Oud-Turnhout 27.10.1870 + Rethy 13.12.1927
xxx Dessel 24.11.1930 (burg/kerk)
Coletha Mermans ° Desschel 30.1.1896 + Retie 28.9.1988
dochter van Frans x Maria Theresia Scheen

4. Joannes Slegers ° Retie 19.11.1830 + Retie 24.10.1905
x Retie 28.4.1866
5. Maria Catharina Deckx ° Retie 13.8.1835 + Rethy 28.3.1886

6. Carolus Theodorus Wijnants ° Geel 23.10.1835 +
X Oud-Turnhout 26.7.1869
7. Joanna Janssens ° Casterlé 3.10.1829 +
weduwe van Joannes Colinckx © Schoonbroek 9.7.1827 + Schoonbroek (Oud
zoon van Martinus x Maria Barbara Brusseleers -Turnhout) 5.7.1868

8. Slegers

9.

10. Deckx

11.

12. Franciscus Wijnants

13. Maria Theresia Dams

14. Jan Baptist Janssens

15. Maria Catharina Mattheeuwssen

Harry van Hooydonk



