
HISTORIEK VAN HET ‘STEYNEN HUYS’ TE RUMST 

Het ‘Steynen Huys’ te Rumst is de voorloper van het kasteel Tibur, dat pas in 1807 werd 

gebouwd. Het was een buitenverblijf of ‘Hof van plaisantie’ van een gegoede familie op het 

platteland. In deze bijdrage (1) komen de opeenvolgende eigenaars en bewoners in beeld. 

Het ‘Steynen Huys’ is – volgens een akte uit 1701 – een ‘hof van plezantie’ met boerenhuis, 

stal en schuur, omwaterd met optrekkend brug. Het is gelegen vlak bij de Nete (nu het 

natuurgebied ‘Oude Netearm’), zowat halfweg tussen Rumst en de huidige wijk Lazernij, 

gelegen in het domein horende bij het huidige ’Hof van Tibur’ (nu vlak naast – ten westen – 

van de E-19-autosnelweg). Tot de eigendom behoorde ook het boerenhuis het ‘Klaveraert’ bij 

de Lazernij, met land, vijvers en grote dreef te Rumst, samen 16 bunder 184 roeden groot. 
 

EIGENAARS 

Gerebrandus Frederickx  x  Joanna Maria Marquis  

In 1659 wordt de heer Fredericx samen met de heer Vecquemans (mogelijk die van de 

Slijkenhoeve) vermeld als leners van 2000 gulden van Cornelis Bosschaert.  

Die periode wordt gekenmerkt door twee ontwikkelingen: 

De heerlijkheid Terhagen, afhangend van de heerlijkheid Rumst, wordt op 23 maart 1661 

afgesplitst van het domein van Eekhoven. Dat gebeurde na de dood op 19 september 1659 

van Maximiliaan Van der Gracht. Hij was heer van Vremde, Eekhoven, Cortenbach en 

Schardau, schout van Mechelen (1627) en grootbaljuw van het Land van Waas (1639). Hij was 

ook heer van Reet en Waarloos. Zijn zoon en erfgenaam Jan Frederik, gedoopt in de kerk Onze-

Lieve-Vrouw-over-de-Dijle te Mechelen op 5 april 1626, overleed – minder dan twee jaar na 

zijn vader – ongehuwd te Brussel op 20 augustus 1661. (2) 

De heer van Rumst was de graaf de Saint-Martin, die echter meer interesse vertoonde voor 

zijn thuisland in Bourgondië (Franche-Comté, nu Frankrijk), waar hij woonde in het 

universiteitsstadje Dôle. In 1661 had hij delen van het ‘Land van Rumst’, dat hij via zijn (eerste) 

echtgenote en nicht Marie Albertine de la Baume had verkregen, verkocht: Heindonk, 

Willebroek (met Tisselt) en Ruisbroek. En in 1663 werd Boom verkocht. Het gerenommeerde 

‘Land van Rumst’ bleef een gewone heerlijkheid. 

Op 12 december 1662 richt Gerebrandus Frederickx een rekwest (verzoek) aan het 

dorpsbestuur van Rumst, om een vierdubbele dreef aan te leggen dwars door het Heike, van 

aan de Drij Lindekens aan de Lazernij, oostwaarts, tot aan het huis van de drossaard, 

westwaarts. (3) De dreef is er ook gekomen en is nu bekend als de ‘Kapellenlei’ te Rumst. Het 

dorpsbestuur werd waargenomen door drossaard Guilliam Meeus en daarna door Jan Pieter 

Christijn en secretaris Cornelis Stuyck met de schepenbank.   

Gerebrandus Frederickx, gedoopt in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen op 24 april 1623, is de 

zoon van Jan Baptist Frederickx, die in 1627 het ‘hof ter Beke’ te Wilrijk aankocht, en van 

Elisabeth Janssens de Bisthoven. Gerebrandus is een kleinzoon van eveneens een 



Gerebrandus Frederickx, die tijdens de godsdiensttroebelen zich vanuit Haarlem in Antwerpen 

vestigde, en van Catharina de Moy, van verre familie van de schilder Pieter Paul Rubens.  

 

Hij was op 23 augustus 1653 – hij was toen al 40 jaar – in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen 

gehuwd met Joanna Maria Marquis, het enige kind (4) van Guilielmus Marquis, een dokter in 

de medicijnen in Antwerpen, die – volgens de schepenakten van Berchem – daar immobilaire 

transacties deed. Daarbij worden de huizen ‘Schild van Diest’, ‘Schild van Ceulen’ en het 

Sonnehuys genoemd, en een erf, gelegen aan de steenweg (nu, Grote Steenweg). 

In de doopregisters van de Sint-Jacobskerk vonden we van het echtpaar Fredericx-Marquis, 

tussen 1655 en 1671, twaalf kinderen (negen zonen en drie dochters), van wie verscheidene 

de volwassen leeftijd bereikten, trouwden en nageslacht hebben verwekt. Bij de peters en de 

meters zien we verschillende telgen uit de Antwerpse burgerij. 

Bij testament van 9 januari 1677 voor notaris Joseph Ignatius Everaerts te Antwerpen had 

Joanna Maria Marquis formeel het ‘Steynen Huys’ geërfd van haar vader Guilielmo Marquis. 

Gerebrandus Frederickx overleed in 1691, 78 jaar oud. De juiste datum is ons niet bekend. (4) 

Maar op 6 oktober 1691 werd er een herdenkingsmis gehouden in de Sint-Pieterskerk te 

Rumst. De interesse van de familie voor het ‘Steynen Huys’ was intussen afgenomen. Dat blijkt 

uit het feit dat er beslag werd gelegd op delen van de eigendom wegens achterstallige 

Zicht op de Kapellelei (Foto Paul De Ceuster) 



belastingen sinds 1691. Op 19 en 20 juli …. was er een verkoop van meubelen, koeien en 

granen, ten laste van de weduwe, Joanna Maria Marquis.  

Joanna Maria Marquis (ook wel eens Ma(u)riquez geschreven) wenste daarom te verkopen. 

Maar dat liep niet van een leien dakje. Tot tweemaal toe werd het verkoopsproces gestopt, 

omdat de regels inzake de betrokkenheid van een minderjarige niet werden gerespecteerd. 

Het overlijden van Joanna Maria Marquis is ons tot dusver niet gekend, maar ze is 

vermoedelijk omstreeks 1707 gestorven. We vonden haar begrafenis echter niet in het 

begrafenisboek van de Sint-Jacobskerk. 

Gaspar van der Meeren  x  Maria Josepha Nijs 

Na heel wat administratieve en juridische perikelen mocht Gaspar van der Meeren zich 

eigenaar noemen van het ‘Steynen Huys’. Op 28 september 1708 werd dit formeel 

opgetekend. Op 10 december 1710 verkocht hij een half bunder land, het ‘Baenveld’, bij de 

herberg de Drie Lindekens aan de steenweg op Antwerpen, aan Jacobus De Herdt en Maria 

Segers. 

Gaspar van der Meeren was advocaat, later secretaris en griffier bij de Hoge Raad te 

Mechelen. Hij was gedoopt in de Sint-Janskerk te Mechelen op 31 december 1659 als oudste 

zoon (van negen kinderen) van Philippus van der Meeren, procureur bij de Grote Raad in 

Mechelen, en van Catharina Verpoorten.  

Gaspar was op 31 januari 1693 in de Sint-Joriskerk te Antwerpen getrouwd – 

huwelijksgetuigen waren Reginald Nijs en Ludovicus Willemsens – met Maria Josepha Nijs, 

enige dochter en erfgename van Reginald Nijs en Jeanne Marguerite van der Goes. Reginald 

was niet alleen secretaris van de heerlijkheid Cantincrode, maar ook heer van Terelst en 

Terhaeghen (onder Rumst). 

Het echtpaar kreeg tussen 1694 en 1701 zeven kinderen, die gedoopt werden in de Sint-

Katelijnekerk te Mechelen (behalve de oudste, die in Sint-Rombouts werd gedoopt), en van 

wie slechts drie dochters volwassen werden. De moeder, Maria Josepha Nijs, overleed, 27 jaar 

oud, aan de kinderpokken (petite vérole) en werd in de Sint-Katelijnekerk begraven op 28 juli 

1702. 

Gaspar was dus op het moment van de aankoop van het ‘Steynen Huys’ weduwnaar met drie 

tienerdochters. De oudste dochter, Maria Philippa Francisca, trouwde te Mechelen op 11 

maart 1713 in de Sint-Katelijnekerk – huwelijksgetuigen waren Philippus Henricus Du Jardin 

en Laurentius van der Meeren – met Josephus Augustinus Du Jardin, geboren te Mechelen in 

1683, als kind van Philippus du Jardin (+ 1706), opeenvolgend in verschillende functies 

verbonden aan de Grote Raad te Mechelen, en van Carolina Margareta Bunnens (+ 1717).  

Op 25 mei 1719, kort voor zijn dood, verkoopt Gaspar van der Meeren het Steynen Huys, ook 

‘De Schrans’ te Rumst genoemd, en zijn aangelanden voor 6600 gulden aan zijn jongere broer 

Laurentius van der Meeren, die ook voogd was over de nog minderjarige kinderen van Gaspar.  



Als secretaris bij de Grote Raad werd Gaspar van der Meeren opgevolgd door Gerardus 

Norbertus de Robiano, bij patentbrieven van 9 januari 1721. 

De tweede dochter, Ludovica (‘Louisa’) Theresia van der Meeren trouwde op 40-jarige leeftijd, 

te Mechelen op 24 november 1737, met Joannes Franciscus Daniel Josephus, graaf van 

Cuypers, heer van Rijmenam, Opstalle, etc., en eerder weduwnaar van Clara Joanna Gielis 

Hujoel, met wie hij vier kinderen had. Het huwelijk Cuypers-van der Meeren bleef echter 

kinderloos. 

De derde dochter, Catharina Cecilia van der Meeren overleed, 21 jaar oud, te Mechelen op   

21 oktober 1719, kort na het heengaan van haar vader.    

Josephus Augustinus Du Jardin  x  Maria Philippina Francisca van der Meeren 

Josephus Justus Augustinus Du Jardin werd gedoopt in Mechelen op 29 april 1683, als jonger 

kind (van de elf) van Philippus du Jardin, afkomstig uit Tourcoing, en Carolina Margareta 

Gratiana Bunnens. Hij wordt bij zijn huwelijk vermeld als schepen te Mechelen, later was hij 

borgemeester.  

Hij trouwde in de Sint-Katelijnekerk te Mechelen op 11 maart 1713, met als getuigen Philippus 

Henricus du Jardin en Laurentius van der Meeren, met Maria Philippina Francisca van der 

Meeren, oudste dochter van Gaspar van der Meeren en Maria Josepha Nijs. Ze kregen tussen 

1714 en 1734 dertien kinderen, vijf zonen en acht dochters, van wie er drie jong overleden.  

De drie overlevende zonen bleven ongehuwd. De oudste, Josephus Henricus, werd priester en 

kanunnik in Anderlecht. Zijn broer Carolus Gasparus was advocaat en was na zijn vader 

titelvoerend ‘heer van Terhagen’, en de derde zoon, Philippus Constantinus, had een carrière 

in het leger als kapitein in het artilleriekorps van Hare Majesteit (keizerin Maria Theresia). 

Josephus Augustinus du Jardin stierf in het klooster van Terbanck op 24 april 1742 en werd 

begraven in de parochiekerk van Heverlee bij Leuven. Zijn echtgenote, Maria Philippina 

Francisca van der Meeren, overleed te Mechelen en werd op 26 augustus 1762 begraven in 

de Sint-Katelijnekerk aldaar als ‘vrouwe van Terhaeghen’. 

Op latere leeftijd, geruime tijd na de dood van hun vader, gingen verscheidene dochters nog 

een huwelijk aan. Maria Anna Philippina trouwde in 1760 met Joannes Baptista Josephus 

Vandevenne, licentiaat in de rechten, heer van Ophem en Montenaeken en burgemeester van 

Mechelen. Ludovica Francisca trouwde in 1763 in de Minderbroederskerk met kapitein-

munimeester Petrus Trigault. Francisca Antonia trouwde in 1764 met Franciscus Leopoldus 

Cogeur, uit Lunéville, een medewerker van graaf de Ferraris, in het bijzonder toen de kaart 

van het Zoniënwoud werd opgemeten en getekend. Later werd hij stichter en hoofdleraar aan 

de Wiskundeschool van Mechelen, inspecteur van waters en rivieren en hoofd van de 

hydraulische school. Datzelfde jaar trouwde de jongste dochter Isabella Gratiana in de 

kloosterkerk van Bethanië met kapitein Albertus Josephus Petit. En de oudste dochter Carolina 

Philippa trouwde in 1765 in de Sint-Janskerk met Carolus Nikolaus Cogeur, broer van haar 

eerder vernoemde schoonbroer.  

Na de dood van het echtpaar bleven hun familiale bezittingen in onverdeeldheid tot in 1766.  



Josephus Emmanuel Franciscus Corten baron van Thulden  x  Anna Lucretia du Jardin 

Jozef Emmanuel Corten baron van Thulden werd gedoopt in de Mechelse Onze-Lieve- 

Vrouwekerk op 24 december 1725, als zoon van Laurentius Henricus van Thulden en Anna 

Josina Isabella van Thulden. Hij huwde in de Sint-Janskerk te Mechelen op 21 september 1748, 

met als getuigen Josephus Laurentius du Jardin, Franciscus Josephus de Craene en Carolus 

Gaspar du Jardin, met Anna Lucretia Philippina du Jardin, gedoopt in de Sint-Janskerk te 

Mechelen op 2 maart 1720 en dochter van voormelde Josephus Augustinus du Jardin en Maria 

Philippina Francisca van der Meeren. Het echtpaar kreeg drie kinderen te Mechelen: twee 

dochters en een zoon, maar slechts één dochter bereikte de volwassen leeftijd en huwde in 

1775. 

In 1766 verkochten zij de heerlijkheid Terhagen voor 2270 gulden aan Joannes Carolus de 

Quertemont, notaris te Mechelen, griffier van Humbeek en secretaris van het vicariaat van 

het aartsbisdom. Het “Steynen Huys” was dus van …. tot 1766 verbonden aan de heerlijkheid 

Terhagen. 

Datzelfde jaar werd op 2 juli een regeling getroffen waarbij het Steynen Huys door de broers 

en zussen Dujardin werd toegewezen aan Lucretia Dujardin en haar echtgenoot, en aan haar 

broer Philippus Constantinus Du Jardin. Maar Joseph Emmanuel van Thulden liet beslag leggen 

zodat de overdracht werd opgeschort. Het duurde nog tot 14 november 1777 wanneer het 

‘beslag’ dat gelegd was, werd ‘gecasseerd’ (opgeheven). 

Op 22 juni 1772 verhuren de baron van Thulden en Philippus du Jardin “het steynen huys en 

de landen aan Petrus de Prost ingaande Sint-jan 1770, uitgenomen de plantagien ende 

houtwasschen dier preserveert en het stuk genaamd het Bogartblok met de hof voor 270 

gulden per jaar”.  

Op 27 september 1777 verkopen Anna Lucretia du Jardin en haar echtgenoot Jozef Emmanuel 

Frans van Thulden, baron van Rumpsdorpe, Overwinde, enz, en de erfgenamen van Philippus 

Constantinus du Jardin, openbaar “het Steynen Huis”. De verkoop wordt toegewezen voor de 

som van 21.900 gulden aan Jean Baptist van Haecht, die verklaarde de bovengemelde 

eigendom gekocht te hebben voor rekening van messire Frans Alexander Jan Carpentier. Anna 

Lucretia du Jardin overleed te Mechelen op 6 mei 1778, 58 jaar oud. Haar echtgenoot overleed 

te Mechelen op 7 juni 1784, eveneens 58 jaar oud, en werd begraven in de Sint-

Romboutskathedraal. 

Franciscus Alexander Joannes Carpentier 

Het is niet echt duidelijk hoe hij interesse kreeg voor dit eigendom. Maar vier maanden eerder 

kocht zijn jongere broer, die in Antwerpen woonde, het domein Hulgenrode te Wijnegem. Hij 

is afkomstig uit Oostende: zijn vader was Nicolas Carpentier, een koopman-reder afkomstig 

uit Duinkerken, die van 1740 tot 1745 burgemeester was te Oostende. Zijn moeder was Maria 

Madeleine Baeteman, eveneens geboren te Duinkerken, en dame van Regelsburgge (op de 

grens van Aalst en Nieuwerkerken).  



Frans Alexander overleed in Brussel en zijn uitvaart had er plaats in de Katelijnekerk op 2 juni 

1794. Nauwelijks een jaar eerder, op 27 mei 1793, trouwde hij, 64 jaar oud, in diezelfde kerk 

met de uit Aalst afkomstige Anna Francisca Leman. Het huwelijk bleef kinderloos. 

Zijn talrijke erfgenamen stellen “Het Steynen Huys” op hun beurt openbaar te koop. Verdeeld 

in verschillende loten en afzonderlijk opgeroepen, wordt het in zijn geheel toegewezen aan 

Pierre Joseph de Waepenaert en zijn echtgenote Maria Amelia Huens, voor de som van 41.181 

franken. De verkoop had plaats “ten huyse van Jan  Baptist Mertens aan de Waelhemsche 

brugge, in twee sitdagen”. De eerste koopdag was op 13 vendémiaire XII en de tweede 

koopdag op 20 vendémiaire XII (6 en 13 oktober 1803).  

Uit het verkoopdocument blijkt dat de kopers reeds huurder waren van het gebouw en zijn 

aangelanden. De meerwaarde of de verbeteringswerken die zij toen aan het eigendom 

hadden laten uitvoeren, diende niet meer betaald.  

Petrus Josephus De Waepenaert  x  Maria Amalia Joanna Josepha Huens 

Pierre Joseph de Waepenaert d’Erpe is geboren te Mechelen en gedoopt door onderpastoor 

Walravens van SS. Pieter en Paulus op 1 juni 1757 ten huize van de ouders “propter 

necessitatem” (uit noodzaak). Hij was de zoon van Jean Philippe Charles de Waepenaert en 

Angélique Jacqueline (Angela Jacoba) van Praet, die samen tien kinderen hadden.  

Hij was licentiaat in de rechten sinds 30 oktober 1780 en legde op 2 mei 1785 de eed af als 

advocaat bij de Grote Raad in Mechelen in handen van de voorzitter, Messire Goswin de 

Fierlant. In 1786 wordt hij beheerder van verschillende door de keizer aangeslagen 

kloostergoederen, die ten gevolge van het edict van 17 maart 1783 van keizer Jozef II waren 

verbeurd verklaard.  In 1791 wordt hij schepen van de stad Mechelen.  

Hij trouwt een eerste maal te Mechelen op 1 mei 1792  in de Sint-Romboutskathedraal, met 

als getuigen Carolus Josephus de Waepenaert en Petrus Joannes Andreas Huens, met Maria 

Amelia Joanna Josephine Huens, enige dochter en wees van Jan Ferdinand, schepen van 

Mechelen, en van Guillelmine Papejans de Morchoven dite van der Strepen, geboren te 

Mechelen op 20 juni 1769. 

Hoogstwaarschijnlijk vergezelt hij zijn vader en de Grote Raad naar Roermond en Düsseldorf 

in 1792-1793, en naar Regensburg en Augsburg in 1794, omwille van de inval van de Fransen. 

Niet enkel de raadsheren van de Grote Raad maar ook de advocaten, secretarissen en griffiers 

gingen mee op de vlucht.  De Grote Raad is eind 1796 opgeheven. Waarschijnlijk bleef Pierre 

Joseph advocaat bij de in 1799 opgerichte rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. 

In 1803 kocht hij van de heer Carpentier uit Brussel ‘het Stenen Huys’ en de aangelanden, dat 

hij reeds in huur had. Hoewel hij – zoals blijkt uit de verkoopakte – verbeteringswerken had 

uitgevoerd, nam hij de beslissing het gebouw af te breken. Iets noordelijker liet hij een 

nieuwbouw oprichten, die nog steeds bestaat. Het gebouw is zichtbaar aan de Tiburstraat, 

vlak bij de op- en afritten nr. 8 van de E-19 van de autosnelweg tussen Brussel en Antwerpen. 
 



PACHTERS 

Petrus Braeckmans  x   Catharina Vervliet 

Op 12 september 1719 wordt ten verzoeke van de heren (Laurentius) Van der Meeren en 

(Josephus) Dujardin aan Peter Braeckmans de huur van de hoeve De Schrans of Steynen 

opgezegd tegen half maart 1720, daar hij de pacht niet betaalde.  

Gommarus Van Leemput  x  1718  Anna De Winter 

In 1722 wordt Gommer Van Leemputten als pachter vermeld. Het echtpaar is afkomstig uit 

Mechelen, waar ze op 28 mei 1718 in de Sint-Janskerk waren getrouwd. Hun eerste kind was 

in die kerk gedoopt in 1719. Er volgden nog zes kinderen, die in Rumst gedoopt werden.  

In 1738 krijgen zij een uitbetaling voor hagelschade, waarbij 10 bunder werd verwoest. 

Op 12 december 1743 treedt de drossaard op tegen Gommer van Leemput. Hij had de meier 

een vuistslag in het gezicht toegediend en het gezin was daarop uit Rumst vertrokken, 

vermoedelijk naar ’t Kiel bij Antwerpen.   

 

Daniel Dom + 1754  x  1722 Maria Tuytgans 1690 - 1744  

Een schepenakte van 26 februari 1731 vermeldt dat Jozef Augustijn du Jardin “het huis, 

gestaan in de lange dreve lopende van Rumst, met den hof en de stallen”, verhuurd heeft aan 

Daniël Dom, maar vermoedelijk gaat dit niet om het “Steynen Huys” zelf. 

 

Petrus De Vos  + 1748  x  1741  Anna Maria Batens  1714 – 1777 

Volgens een schepenakte van 12 november 1740 werd “het steynen huys ofte schrans” 

verhuurd aan Petrus De Vos, pachter te Rumst, door Jozef Augustijn du Jardin, heere van Ter 

Haeghe, borgmeester der stadt ende provincie Mechelen beneffens Maria Filippina van der 

Meeren, zijn compagne. (Maar we vermoeden dat het jaartal niet 1740 maar 1743 moet zijn.)   

Petrus De Vos trouwde te Rumst op 12 februari 1741, met als getuigen Jan Eeckelaers en Jan 

Baten, met Anna Maria Baten, gedoopt te Rumst op 18 juni 1714, dochter van Jan Batens en 

Anna Huygelen. Het echtpaar kreeg vier kinderen, twee zonen en twee dochters. Deze 

dochters overleden echter op jonge leeftijd. Anna Maria Batens verliet de hoeve na de dood 

van haar man. Zij hertrouwde met Andreas Geerts uit Boom. 

Cornelis Huygelen + 1750  x  1738 Magdalena Vereycken  + 1757 

7.7.1750  

Inventaris sterfhuis Cornelis Huygelen x Magdalena Vereycken xx Jan Verrept, wonende op het 

hofke van Du Jardin. Voogden zijn Peeter Huygelen en Gillis Vereyken (…) . Met het ‘hofke’ 

wordt wellicht niet het ‘Steynen Huys’ bedoeld.  

 

 



Jan Asselberghs 1690-1758  x  1742 Maria de Vos 1722-1803 

Op 2 maart 1748 verhuurde de weduwe Jozef Augustijns du Jardin, geboren Maria Filippina 

van der Meeren, de hoeve “het steynen huys” aan Jan Asselberghs en diens echtgenote Maria 

de Vos, dochter van Cornelius De Vos en Joanna Somers. Zij waren te Rumst gehuwd op 16 

augustus 1742, met als getuigen Antoon Asselberghs en Corneel de Vos. Jan overleed te Rumst 

op 25 december 1758 zonder kinderen na te laten. 

 

Peter de Prost 1729-1804 x 1759 Maria de Vos 1722-1803 

Maria de Vos hertrouwde na de dood van haar man te Rumst op 24 februari 1759, met als 

getuigen Cornelius Braeckmans, Cornelius de Vos en Petrus van der Heyden, met Petrus de 

Prost uit Duffel of Rumst. Ook dit huwelijk bleef kinderloos.  

Petrus de Prost wordt in een schepenakte van 13 augustus 1766 van Anna Lucretia Du Jardin 

en Josephus Emmanuel baron Thulden Rumsdorp en jonker Philippus Constantinus Du Jardin 

vermeld. Op 3 januari 1780 worden Peter de Prost en zijn vrouw vermeld als wonend op het 

goed van de heer Carpentier.  

Het is niet geweten wanneer de huur werd overgenomen door de heer Waepenaert, want hij 

bleek de huurder te zijn toen hij het domein ‘Steynen Huys’ in oktober 1803 aankocht.   

 

Willy Wuyts en Harry van Hooydonk 

(1) De basis voor deze bijdrage werd gelegd door de opzoekingen door wijlen Jules 

Reusens, die zijn documentatie aan Rumesta had overgelaten, en deze gegevens 

werden verder uitgewerkt door de beide auteurs. 

(2) De aanduiding van het Steynen Huys is te vinden op de kaart van Ferraris bladzijde 91A 

in de uitgave door het Gemeentekrediet. 

(3) Ter Haghe werd Terhagen 1339-1976, Rudy Schaerlaecken en Willy Wuyts, p. 28-29. 

(4) Over deze dreef, de huidige ‘Kapellelei’,  werd reeds geschreven in ons Jaarboek van 

2008 pagina 26. 

(5) Mogelijk het enige ‘overlevende’ kind. 

(6) De begrafenisboeken van de Sint-Jacobskerk van voor 1700 bevinden zich niet bij het 

Rrijksarchief . 

In een vervolgartikel zal de geschiedenis van het hof van Tibur worden verteld. 

 

 

 

 



Bijlage: de kaart Weesen van begin 19de eeuw 

Landmeter J. Weesen maakte in het begin van de negentiende eeuw een aantal plattegronden 

van verschillende gemeenten voornamelijk uit de provincie Antwerpen. Er zijn ook 9 kaarten 

van Rumst-Terhagen bij. 

Op deze kaart zien we het ‘Steynen huys’, dat naast de Kapellelei lag. Het wordt vermeld als 

eigendom van de familie De Waepenaert.  

 

 

 


